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Herdenkingbijeenkomst  

 
18.45 uur   
Kerk gaat open, muziek  
 
19.00 uur   
Welkom door Gerben Heldoorn namens het Oranjecomité 
 
Muziek:  Wiegala – Ilse Weber (1903-1944) 
 

Vertaling:  
Wiegala, wiegala, wieg, 
de wind speelt op de lier. 
Hij speelt zo zoet in het groene riet, 
de nachtegaal zingt haar lied. 
Wiegala, wiegala, wieg, 
de wind speelt op de lier. 
 
Wiegala, wiegala, wieg, 
de maan is de lantaarn, 
hij staat aan de donkere hemel 
en kijkt neer op de wereld. 
Wiegala, wiegala, wieg, 
de maan is de lantaarn. 
 
Wiegala, wiegala, wieg, 
wat is de wereld stil! 
Geen geluid verstoort de zoete rust, 
slaap, mijn kindje, slaap ook jij. 
Wiegala, wiegala, wieg, 
wat is de wereld stil! 

 
Toespraak burgemeester Magda Jansen-van Harten 

 
4-mei lezing door ds. Dico de Pater (predikant Hersteld Hervomde 
gemeente Woudenberg, Maranathakerk) 
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Muziek:  Ich wandre durch Theresienstadt – Ilse Weber (1903-
1944) 

 

Vertaling: 
Ik wandel door Theresienstadt, 
het hart zo zwaar als lood. 
Tot plots mijn weg een einde vindt, 
daar vlak bij de vestingmuur. 
 
Daar blijf ik op de brug staan 
en kijk het dal in: 
ik zou zo graag verder gaan, 
ik zou zo graag naar huis! 
 
Naar huis! – jij wonderlijk woord, 
je maakt mijn hart zo zwaar. 
Men nam mij mijn thuis weg, 
nu heb ik er geen meer. 
 
Ik wend mij bedroefd en moe af, 
het wordt mij zo zwaar: 
Theresienstadt, Theresienstadt, 
wanneer zal het lijden eindigen, 
wanneer zijn we weer vrij? 

 
Gedichten   

'Dodenherdenking - 4 mei' van Johanna Kruit, door Eva 
Hoffmann, kinderburgemeester van Woudenberg  
‘Tweede wereldoorlog’ geschreven en voorgedragen door 
Bjarn v.d. Berkt, leerling Griftschool 

 
Muziek:  Serenade – Peter Maag (1919-2001) 

 

Vertaling:  
Liefste, hoor mijn smeken, 
zacht naar u toe waaien. 
Let op de wind 
die zijn klinkend kind 
teder en zacht draagt. 
 
Draagt naar uw voeten 
liefdevol om u te groeten. 
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In de stille nacht 
heb ik aan u gedacht. 
 
Ik heb het de wind verteld, 
dat het mij zo kwelt, 
of er in uw hart 
ruimte is voor mijn pijnen? 
 
Of u hem herkent, 
die naar u verlangt? 
Hoor mijn zingend dromen 
uit de donkere bomen, 
door uw bloemengeur, 
door de nachtelijke lucht. 
 
Liefste, hoor mijn smeken, 
zacht naar u toe waaien. 
Luister naar de wind, 
naar zijn klinkend kind, 
 
Als teken van mijn liefde – 
en noem het het uwe. 
Liefste, zoetste, mooiste meisje, 
Gods lieveling, hoor mijn leed! 
 

Mededelingen, opstellen stoet en stille tocht naar monument bij de 
Algemene Begraafplaats te Woudenberg 
   
Liederen bij monument en taptoesignaal 
 
20.00 uur 
Twee minuten stilte en daarna Wilhelmus 
 
Kranslegging door burgemeester en voorzitter Oranjecomité, nabe-
staanden, schoolkinderen en veteranen en defilé langs de oorlogsgra-
ven.  
Het Oranjecomité en het gemeentebestuur nodigen u van harte uit 
voor een gezamenlijk samenzijn onder het genot van koffie, thee of li-
monade in de aula van de begraafplaats, waarbij gelegenheid is elkaar 
te ontmoeten. 
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Liederen bij het oorlogsmonument 

 

Blijf bij mij, Heer’ 

Blijf bij mij, Heer’, want d’avond is nabij.  
De dag verduistert, Heere, blijf bij mij! 
Als and’re hulp m’ontbreekt, geluk m’ontvliedt,  
Der hulpelozen hulp, verlaat mij niet! 
 
Wat is hier blijvend, dat het hart verheugt? 
Ach! Nimmer geeft ons d’aarde blijvend vreugd. 
Alles snelt henen, glorie gaat voorbij; 
Maar Gij, Die niet verandert, blijf met mij! 
 
 
Wees niet bang voor de waarheid   
(melodie: Land of hope and glory) 

Wees niet bang voor de waarheid, heb geen angst voor het word. 
Laat ons leven in vrijheid, veilig, ongestoord. 
Laat een ander zijn leven, gun een ander geloof. 
Geef wat jou is gegeven, houd je niet als doof! (2x) 
 
Maak je vuisten tot handen, met een vriend’lijk gebaar.  
Oorlog in vele landen, denk aan mensen daar. 
Velen gaven hun leven, daar staat wij hier bij stil.  
Deel wat jou is gegeven, dan maak jij het verschil (2x) 
 
 
Wilhelmus 
Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij, onverveerd, 
den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 

Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God mijn Heer’, 
op U zo wil ik bouwen, 
Verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik doch vroom mag blijven, 
uw dienaar t'aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 
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Aan het programma wordt medewerking verleend door: 

 

Burgemeester Magda Jansen-van Harten 

Dominee Dico de Pater 

Voorzitter Oranjecomité Danielle Stalman 

Kinderburgemeester Eva Hoffman 

Zangeres Henriette Feith 

Gitarist David van Ooijen 

Groep 8 van de Griftschool 

Harmoniegezelschap Fidelio onder leiding van Frank Bollebakker 

Trompetist Bart Platje (taptoe-signaal) 

Medewerkers gemeente Woudenberg  

Coördinator 4 mei herdenking Gerben Heldoorn 

 

Het bestuur van het Oranjecomité en het gemeentebestuur bedanken 

de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Woudenberg 

voor het beschikbaar stellen van het kerkgebouw voor deze bijeen-

komst, bijzondere dank aan de kosters. Ook een woord van dank voor 

het beschikbaar stellen van het uitvaartcentrum en het personeel al-

daar.



 

 


